
Projectgroep reizen voor senior dierenartsen  
Reis naar Oxfordshire en Londen van 11 t/m 15 december 2024. 
 
Woensdag 11 december  
Om goed 6 uur in de ochtend stond de bus in Utrecht gereed om de eerste helft van de 
47 reizigers in te laten stappen. We werden verwelkomd  door  Berend Withaar, voor hen 
die met de reis naar Man mee waren een bekende chauBeur. Een uurtje later kon ook de 
tweede helft van de groep in de buurt van Breda instappen en werden we ook welkom 
geheten door Rita en Hans Huige. 
Bij vertrek uit Nederland was het nog donker en pas na de passage van Antwerpen begon 
het een beetje licht te worden. In de buurt van Gent was er gelegenheid de benen te 
strekken en gebruik te maken van sanitaire voorzieningen. 
Nadat we weer ingestapt waren scande Berend de paspoorten, zodat 
het inchecken voor de overtocht snel kon verlopen.  
Voor we Calais bereikten vertelde Rita over de White CliBs of Dover 
en het gangenstelsel, meer dan 5 kilometer lang, dat onder het 
kasteel in de kliBen is gegraven en dat voor verschillende militaire 
doeleinden werd gebruikt, onder andere tijdens de laatste oorlogen. 
We waren ruim op tijd bij de ferry. Na de veiligheidscontrole en de 
Franse en Britse paspoortcontrole was het wachten op het moment 
dat de bus de boot op mocht. 
De zee was rustig. Het was nat, grijs weer en er was weinig uitzicht. Maar na 1,5 uur 
waren de CliBs van Dover heel dichtbij en goed zichtbaar.  
Na 175 km in de bus waren we om 16.18 uur bij het Holiday Inn hotel in Farnborough. 
Het was vroeg donker. De zon ging om 15.50 onder, na verrekenen van 1 uur tijdsverschil. 
Er was nog ruim tijd voor een drankje vóór het diner. Die tijd was wel nodig aangezien de 
bediening achter de bar op schildpadsnelheid werkte. 
Tijdens het diner mochten we onszelf bedienen aan het lopende buBet, dat van goede 

kwaliteit was. 
 
Donderdag 12 december 
Om kwart voor 9 zaten we weer in de bus. Onderweg 
vertelde Rita over Blenheim Palace en over Winston 
Churchill die er geboren is.  
Bij Blenheim Palace was het eerste dat we zagen een groot 

reuzenrad, een draaimolen en andere attracties als was het kermis. En een uitgebreide 
kerstmarkt met stalletjes. 
Het kasteel was ingericht met het thema Neverland en Peter Pan en met een overdaad 
aan ballen en lampjes in de vele kerstbomen.  Maar ook de Churchill tentoonstelling was 
een bezoek waard. Als lunch boden de kerstmarktstalletjes een keur aan 
voedingsmiddelen. 
Om 13.00 uur zaten we weer in de bus op weg naar Oxford. 
Met een gids bezochten we universiteitsgebouwen met de 
colleges. De gids legde het systeem uit dat geheel anders is dan 
bij onze faculteiten. Er zijn meer dan 30 colleges, die elk vrij 
autonoom zijn, met eigen onderwijs ruimtes, maar ook 



eetzalen, bibliotheken en sportclubs. We bezochten tot slot nog 
het oudste deel van de universiteit, de Bodleian Library. 
Tegenover de universiteit zagen we over de weg de Brug der 
Zuchten. Even verderop was er een steegje dat leidde naar de Turf 

Tavern in een langgerekt pand. Het was er gezellig druk. Je moest trappen op en af naar 
de bar waar je drank kon halen. Er werd mulled wine gedronken, lekkere glühwein.  
Rond 19.00 uur waren we weer in het hotel. Het diner vond plaats in de Queens Room 
aan mooi gedekte ronde tafels. De presentjes bij het bord bevatte onder andere 
papieren kroontjes die door de meeste deelnemers werden opgezet.  
Tijdens het dessert begon de schotse zanger Jim McLean. Mooie songs, met 
verschillende meezing-refreinen. Tussendoor vertelde hij zo nu en dan een aardige 

anekdote. Tot slot zong hij Auld Lang Syne van de Schotse dichter Robert 
Burns, dat met name bij oud en nieuw wordt gezongen. 
 
 
 
Vrijdag 13 december 
We konden rustig starten vandaag, de bus 
vertrok om 9.30 uur. Buiten was het grijs en 
miezerend. Onderweg besprak Rita de historie 
van Londen. 

Over de grote branden waarbij in de 17e eeuw veel gebouwen in 
het centrum van Londen werden verwoest. Over de inrichting 
van het parlement met het House of Lords en het House of 
Commons. Met de Horse Guards met hun Beremutsen, 
waarvoor per muts een Canadese zwarte beer nodig was. 
 
Een aantal deelnemers had eigen plannen, museum bezoek of 
naar het grote warenhuis Harrods. Een groot deel van de groep ging met Rita en Hans 
een wandeling door Londen maken. Het eerste dat werd bezocht was St Martin in the 
Fields op de hoek van Trafalgar Square. Oorspronkelijk een kerkje net buiten Londen, nu 
midden in de stad. We zagen de drukte in het ondergrondse Cafe in the crypt, waar wij 
alleen waren voor de sanitaire voorzieningen. Daarna deed de wandeling een horeca 
gelegenheid in St James park aan. Nadat de inwendige mens tevreden gesteld was, werd 
de wandeling voortgezet. Die leidde onder andere langs Buckingham Palace, St James’s 
Palace, het standbeeld van King William of Orange en eindigde, na een gezellige stop in 
the Sherlock Holmes Pub, uiteindelijk bij The London Eye, het reuzenrad dat gebouwd is 
ter gelegenheid van de millenniumwisseling.  
Aan de voet van dat Eye kwam de groep aan het eind van 
de middag weer samen. Na het inchecken en de 
veiligheidscontrole konden we in één van de capsules 
stappen. In een half uur ging het rad helemaal rond met 
een prachtig uitzicht op verlicht Londen. Berend had de 
bus inmiddels vlak bij het rad geparkeerd. Hij loodste ons 
daarna met de bus door de mooi verlichte straten van 
Londen en langs het prachtig verlichte Harrods. 



Op de terugweg naar het hotel deden wij ons tegoed aan bier, wijn en 
nootjes, terwijl Rita alvast over Windsor Castle en het concert morgen 
vertelde. 
 
Zaterdag 14 december 
We bezochten Windsor Castle. Het is de oBiciële residentie van het 
staatshoofd. Queen Elisabeth verbleef er vaak. Koning Charles is 

overigens vaker op Buckingham Palace, Wiliam en Kate wonen in een cottage op het 
terrein. 
 
De wisseling van de wacht trekt veel bekijks. Militaire Queen Household Division zijn de 
bewakers van het koninklijk huis, ook nu er een king is. 
Queen Elisabeth en haar echtgenoot Philip liggen begraven in St. George Chapel. Bij het 
bekijken van de kerk passeer je dat graf en kom je ook door de ruimte waarin Elisabeth in 
de coronatijd bij de begrafenis van Philip zo alleen zat. 
Verder zijn in het kasteel de State Rooms, de staatsappartementen te bekijken, 
historische kamers met veel schilderijen. Ook Queen Mary’s poppenhuis, dat dit jaar 
100 jaar bestaat, trok veel bekijks. 
Terug bij de bus na het bezoek aan Windsor stond Berend te wachten 
met lekkere gluhwein. 
Queen Elisabeth was enthousiast over paarden, zowel betreBende de 
paarden races als het fokken van paarden. Ze fokte zelf het Cleveland 
Bay paardenras. Intussen voerde onze busrit ons langs de renbaan 
Ascot. 
Onderweg terug naar Londen vertelde Rita dat ze al met Pasen de laatste  kaarten voor 
het concert,  Carols in the Royal Albert Hall voor die avond had gekocht. 
De Royal Albert Hall is door Queen Victoria gebouwd als eerbetoon aan haar vroeg 
overleden echtgenoot Albert. 
 
We kregen een Christmas dinner in het Royal Garden Hotel. Een goed verzorgd en 
smakelijk diner. Daarna was het nog een korte wandeling naar de Royal Albert Hall. 
Enigszins verspreid zaten we allen hoog boven de grote zaal in de buitenste ring. Het was 
een gevarieerd repertoire met diverse meezingliedjes, die ook vaak staand werden 
meegezongen. Het was een mooi gezicht toen er verzocht werd de lampjes van de 
mobieltjes aan te zetten. 
Het was laat in de avond dat we terug waren in het hotel. In de bus werden weer drankjes 
en nootjes geserveerd, door, zoals we op deze reis inmiddels gewend waren, enkele 
heren. 
 
Zondag 15 december 
’s Morgens om 9 uur zaten we weer in de bus om aan de terugreis te 
beginnen. 
Niet zover van Dover werd de reis onderbroken voor een bezoek aan 
Canterbury. Een middeleeuws stadje met een grote Kathedraal. Hier 
liggen enkele koninklijke figuren begraven en de kathedraal is ook 
bekend wegens de moord op Thomas Becket. Bij de schrijn van deze bisschop kwamen 



pelgrims van heinde en verre en men vertelde elkaar onderweg verhalen. Deze zijn 
opgetekend in het beroemde boek, de Canterbury Tales.  
 
 
Nadat iedereen de weg terug naar het Coach Park had gevonden werd de reis voortgezet. 
Rita vertelde over verschillende Britse gebruiken rond de kerst, zowel het nuttigen van de 
Turkey als het vuurwerk boven de Theems met oud en nieuw.  
En Peter de Lint vertelde over het Sinterklaasfeest en andere feesten in Spanje. Het was 
de eerste keer dat hij met zo’n reis mee ging, maar hij had het gewaardeerd dat het 
onderling in de groep zo goed ging en hij sprak zijn waardering uit voor de goede 
begeleiding. Daar was ieder het mee eens en onder het zingen van “Ja dat voelen wij” 
reed de bus rond 15.00 uur het terrein van de ferry in Dover op.  
Het was heel rustig onderweg, zowel de bezetting van de boot als de zee.  
Om 18.00 uur was de bus weer aan land en gingen we (bij een temperatuur van 12 
graden) op weg naar Nederland. 
Onderweg bedankt Bert Wetzels met een door inzameling gevulde enveloppe Berend 
voor de manier, 
 waarop hij voor ons gereden en georganiseerd heeft. 
Bert vertelt vervolgens over de Vroedmeesterpad, die voornamelijk in Zuid-Limburg 
voorkomt. Ze maken een fluitend geluid; je ziet ze niet, ze komen alleen als het donker is 
tevoorschijn. Bert kweekt ze om ze weer uit te zetten en zo de populatie op peil te 
houden. 
Vervolgens bedankt hij Rita en Hans voor de uitstekende organisatie en begeleiding. 
Ook Jan, Daan en Wiel die zich ingezet hebben voor de catering in de bus worden 
bedankt en Rita bedankt ook Berend. Ook Hans bedankt namens de projectgroep reizen  
en Berend bedankt namens zichzelf, busbedrijf Hellingman Van Delen en  Pelikaan 
Groepsreizen. 
Namens de projectgroep reizen krijgen alle deelnemers een cadeautje, een mooie kaars. 
Dan is het 21.00 uur en stapt een deel van het gezelschap uit in Prinsenbeek. Een uur 
later bereiken we Utrecht en kan de rest van het gezelschap op weg gaan naar huis. Na 
weer een mooie reis in een zeer gewaardeerd gezelschap.  
Met grote dank aan Rita en Hans en allen die verder aan de organisatie hebben 
bijgedragen. 
 
Hennie Hadderingh. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


